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Na drie dagen roven kwamen ze bij elkaar in Emek-Beracha om de
Heer te danken. Daarna gingen alle mannen weer terug naar Juda en
Jeruzalem, onder leiding van Josafat. Ze waren blij, want de Heer
had hun vijanden verjaagd. In Jeruzalem gingen ze naar de tempel,
terwijl ze speelden op harpen en trompetten.

Toen de koningen van de andere landen hoorden dat de Heer de
vijanden van Tsraél verslagen had, werden ze allemaal bang voor hem.
Daardoor bleef het rustig in het land, in de tijd dat Josafat koning
was. Zijn God zorgde voor rust en vrede.

Josafat was 35 jaar oud foen hij koning werd. Hij regeerde 25 jaar
vanuit Jeruzalem. Josafat deed altijd wat de Heer wilde. Maar de

of ferplaatsen verdwenen niet. En het volk deed nog steeds niet wat
de God van hun voorouders wilde.





