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Op hetzelfde moment dat gejuich en lofzang klinken
gebeurde er iefs met het leger van de vijand. Toen zij op
weg waren naar Juda, zorgde de Heer ervoor dat ze in
paniek raakten. De Ammonieten en de Moabieten begonnen
te vechten tegen de bewoners van de Seir-bergen. Ze
doodden hen allemaal. En daarna begonnen de Ammonieten
en de Moabieten tegen elkaar te vechten, en ze doodden
elkaar allemaal. Zo werd het leger van de vijand vernietigd.
Toen kwamen de soldaten van Juda op de top van een
heuvel aan, waar ze de woestijn goed konden zien. Ze wilden
zien waar dat grote leger van de vijand was. Maar ze
zagen.... Wat zagen ze? Wijs het leger de weg. Onder-
weg kom je lefters tegen. Samen vormen ze 9 woorden.

Niemand leefde nog!





