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Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De dienaar van koning Achab kwam bij de profeet Micha om hem op
te halen. Hij zei fegen Micha: 'De andere profeten zeggen allemaal
dat de koning de stad Ramot zal veroveren. Zegt u alstublieft
hetzelfde, voorspel iets goeds!' Micha antwoordde: 'Tk zal alleen
tegen de koning zeggen wat mijn God tegen mij zegt.

Toen Micha bij de koning kwam, vroeg die aan hem: ‘Micha, moet ik
samen met Josafat de stad Ramot in Gilead aanvallen? Of kan ik dat
beter niet doen?' 'Valt u Ramot maar aan, koning!' zei Micha. 'De Heer
zal die stad aan u geven!

De koning zei fegen Micha: ‘Wees eerlijk tegen mij als je namens de
Heer spreekt. Dat heb ik je al zo vaak gezegd!'

Toen zei Micha: 'Tk had een droom waarin ik de soldaten van Israél
zag. Ze liepen overal rond in de bergen, het waren net schapen
zonder herder. Toen zei de Heer tegen mij: 'De soldaten van Israél
hebben geen leider meer, ze kunnen beter naar huis teruggaan.”
Koning Achab zei tegen Josafat: Tk heb het toch gezegd? Die man
voorspelt nooit iets goeds over mij, hij zegt alleen maar slechte
dingen!'

Micha ging verder met spreken. Hij zei: 'Luister naar de woorden van
de Heerl Tk zag de Heer in de hemel op zijn troon zitten. Alle
engelen en geesten stonden om hem heen. De Heer zei: 'Wie van
Jullie gaat ervoor zorgen dat koning Achab van Israél de stad Ramot
in Gilead aanvalt? Dan zal Achab sterven in het gevecht. Er werden
verschillende voorstellen gedaan.

Uiteindelijk kwam één van de geesten naar de Heer toe, en zei: 'Tk zq|
ervoor zorgen dat Achab de stad Ramot aanvalt. 'Hoe wil je dat
doen?' vroeg de Heer. De geest antwoordde: Tk zal naar de aarde
gaan en ervoor zorgen dat alle profeten van Achab liegen. 'Dat is
goed,’ zei de Heer. 'Het zal je lukken!

En zo is het gegaan. De Heer heeft ervoor gezorgd dat uw profeten
liegen. Hij heeft besloten dat het slecht met u zal aflopen.
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Toen kwam de profeet Sidkia naar Micha toe en gaf hem een klap in
Zijn gezicht. Hij zei tegen Micha: ‘Wil jij soms beweren dat de Heer
niet meer tegen mij spreekt, maar alleen nog tegen jou?'

‘Je zult straks wel zien wie er gelijk heeft, antwoordde Micha.

‘Dan zul je zo bang zijn dat je je voor iedereen verbergt.

Toen zei koning Achab: 'Breng Micha naar de gevangenis. Hij mag
alleen maar water en brood hebben, totdat ik weer veilig terug ben.
Micha zei tegen hem: 'Als u veilig ferugkomt, dan kwamen mijn
woorden niet van de Heer.’
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
God zorgt daarvoor.





