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Koning Josafat wilde ervoor zorgen
dat Juda niet veroverd kon worden
door Israél. Daarom stuurde hij
soldaten naar de belangrijke plaatsen
in Jeruzalem, Juda en Efrdim.

De Heer hielp Josafat, want Josafat
hield zich aan Gods wetten en regels.

Hij deed geen slechte dingen. Hij liet
alle of ferplaatsen en heilige palen uit Juda weghalen.

Tedereen kreeg veel respect voor Josafat, en hij werd heel rijk. Alle
mensen van Juda gaven hem geschenken. Josafat stuurde
ambtenaren naar alle steden van Juda. Zij moesten daar de wet van
de Heer leren aan het volk. Ook stuurde hij levieten en priesters mee.
Alle koningen van de landen om Juda heen waren bang voor de Heer.
Daarom durfden ze koning Josafat niet aan te vallen. Sommige
Filistijnen brachten Josafat geschenken en betaalden hem belasting.
De Arabieren brachten hem vee: 7700 rammen en 7700 bokken.
Josafat kreeg steeds meer macht.
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