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Safat. Die was samen met een aantal andere mannen op het land aan het
werk. Met twaalf paar ossen ploegden ze het land. Elia
ging naar Elisa toe, gooide zijn mantel over hem heen
en liep verder. Elisa liet zijn ossen in de steek en liep
snel achter Elia aan.

Elia antwoordde: 'Doe wat je wilt, ik dwing je niet om
mee te komen.' Elisa ging terug naar zijn ossen. Met
het hout van de ploeg maakte hij een vuur. Hij slacht-
te de ossen en braadde het vlees. Daarmee gaf hij een
maaltijd voor iedereen die hij kende.

Daarna ging hij met Elia mee om hem te helpen.




