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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Heer zei: 'Ga naar Hazaél om hem te vertellen dat hij koning
van Aram zal worden. Als teken daarvan moet je olie over zijn
hoofd gieten. Dat moet je ook doen bij Jehu, want Jehu zal koning
worden van Israél, en bij Elisa en Elisa zal jou opvolgen als profeet.
Er zullen in Israél heel veel mensen gedood worden, want het volk
is ontrouw en van God afgeweken.
De mensen die niet gedood worden door Hazaél, zullen gedood
worden door Jehu. En de mensen die niet door Jehu gedood worden,
zullen gedood worden door Elisa. Maar ik zal zevenduizend mensen
in leven laten. Dat zijn de mensen die niet voor de god Badl hebben
geknield en zijn beeld niet hebben gekust.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Hazaél en Jehu worden
Elisa wordt door Elia gezalfd.

gezalfd.





