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Obadja had veel eerbied voor de Heer. In de tijd dat koningin Izebel
de profeten van de Heer had laten doden, had Obadja honderd van
die profeten gered. Hij had hen in twee grotten verstopt, vijftig
profeten in elke grot. Obadja had ervoor gezorgd dat ze genoeg te
eten en te drinken hadden. as Neng





