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....Verder herstelde hij het altaar van de Heer op het plein voor de
tempel. Toen Asa vijftien jaar koning was, liet hij alle inwoners van
Juda en Benjamin naar Jeruzalem komen. En ook alle mensen die
vanuit Israél naar Juda gekomen waren, namelijk uit de gebieden
Efrdim, Manasse en Simeon. Dat waren heel veel mensen. Zij
waren in Juda komen wonen, toen ze zagen dat Asa geholpen werd
door de Heer, zijn God.

Toen ze allemaal in Jeruzalem waren, bracht Asa samen met hen
offers aan de Heer. Ze offerden 700 koeien en 7000 schapen en
geiten. Die had het leger van Asa meegenomen uit Gerar na hun
strijd tegen de Nubiérs.
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Infussen zongen en juichten ze, en bliezen ze op trompetten. Want
iedereen beloofde om trouw te zijn aan de Heer. Tedereen in Juda
was blij, want ze hadden de belofte met heel hun hart gedaan. Ze
hadden de Heer vol verlangen gezocht, en de Heer had ervoor
gezorgd dat ze hem vonden. De eerste 35 jaar dat Asa koning
was, was er geen oorlog in het land.





