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Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Jerobeam werd een vijand van Salomo....

Dat kwam zo: Salomo bouwde aan het fort Millo. Daarmee maakte
hij de muur om Jeruzalem af. Jerobeam werkte ook aan dat fort.
Hij was sterk en werkte hard. Toen Salomo hem aan het werk zag,
was hij heel tevreden. Hij gaf Jerobeam de leiding over de
arbeiders uit de gebieden Efrdim en Manasse.
Op een keer was Jerobeam buiten
Jeruzalem. Daar kwam hij de
profeet Achia uit Silo tegen, in het
open veld. Verder was er niemand.
Achia had een nieuwe jas aan. Toen
deed Achia zijn nieuwe jas uit, en
scheurde die in twaalf stukken.
Hij zei tegen Jerobeam: ‘Neem tien van deze stukken. Want de
Heer, de God van Israél, zegt: Tk zal het koninkrijk van Salomo in
stukken scheuren. Aan jou, Jerobeam, geef ik tien gebieden. Tk
scheur het koninkrijk in stukken omdat Salomo en zijn volk mij
verlaten hebben. Ze vereren afgoden. En ze hebben zich niet
gehouden aan mijn wetten en regels. Maar ik zal het koninkrijk niet
Ook van Salomo zelf afnemen. Hij zal koning blijven zolang hij
leeft. Salomo's zoon mag één gebied houden. Hij zal heersen in
Jeruzalem, de stad die ik uitgekozen heb als woonplaats. Daar moet
altijd een nakomeling van David koning zijn.

Maar jij zult koning zijn over alle andere gebieden. Ik zal je altijd
helpen. Als je maar naar mij luistert en doet wat ik wil. Als je je
maar houdt aan mijn wetten en regels. Dan zal ik ervoor zorgen dat
er altijd één van jouw nakomelingen koning zal zijn.

Toen Salomo hoorde wat de profeet Achia gezegd had, probeerde
hij Jerobeam te doden. Maar Jerobeam viuchtte naar Egypte. Daar
bleef hij totdat Salomo gestorven was.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 1 woord.
Maak daarmee de zin af.
Er moeft altijd een van David
op de troon zitten.

Jesaja 9: 5,6: °Er is een kind geboren, we hebben weer een koning. Hij zal over
ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen: Wijze Bestuurder, Sterke
God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. Zijn macht zal steeds groter
worden, en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal
Koning zijn.
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