[image: ]
[image: ]

image1.png
Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Daarna bouwde Salomo een paleis voor zichzelf. Hij deed er
dertien jaar over om het paleis helemaal af te maken.

Eerst bouwde hij een grote hal. Die heette het Bos van de Libanon.
Het Bos bestaat uit cederhouten zuilen, waardoor het eruit ziet
als een woud. Het Bos van de Libanon was 50 meter lang, 25
meter breed en 15 meter hoog. Het was een soort wachtruimte
waar mensen kunnen wachten tot ze bij de koning kunnen komen.
Salomo liet ook een kleinere hal met zuilen maken. Deze zuilenhal
was 25 meter lang en 15 meter breed. Hij lag voor het Bos van de
Libanon. Tussen de zuilenhal en het Bos van de Libanon stond een
hek.

Verder liet Salomo een zaal maken waar hij kon rechtspreken: de
troonzaal. Achter de troonzaal, aan een ander plein, was de
woning van Salomo. Die was op dezelfde manier gebouwd als de
troonzaal. Voor zijn vrouw, de dochter van de farao, liet Salomo
net zo'n woning maken.
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Het paleis werd gebouwd op een onderlaag van heel grote blokken
van dezelfde steensoort. Het waren blokken van 6 meter lang en
blokken van 4 meter lang. Op die onderlaag lagen weer andere
blokken steen met daarbovenop balken van cederhout. Om het
grote plein heen stond een muur. Die muur had drie lagen stenen,
die op maat gemaakt waren. Op de stenen lag een laag balken van

cederhout.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.

Salomo had er twintig jaar over gedaan om de tempel en het
paleis te bouwen. Koning Chiram van Tyrus had Salomo geholpen.
Hij had cederbomen en cipressen aan Salomo gegeven en heel
veel goud: 3600 kilo. Salomo gaf als dank twintig steden. Maar
toen Chiram die steden bezocht, was hij er niet tevreden mee. Hij
Zzei: 'Wat zijn dat voor steden die je me gegeven hebt, vriend?'
Salomo bouwde alles wat hij wilde, in Jeruzalem, in de Libanon-
bergen, en op andere plaatsen in zijn rijk. Hij versterkte steden
en bouwde nieuwe steden. Zijn bouwlust betekent ook een enorme
. Zij moesten veel

belastingen betalen.





