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Salomo bidt verder:

Als zonde door volk of door iemand-

Dan gebeurt er een ramp/ziekte/oorlog/ ballingschap als straf of
als een vreemdeling gelooft-

En als er dan bekering is en gebeden wordt bij het altaar/de
tempel/met het gezicht naar de tempel/de stad/het land -
Luister dan vanuit de hemel, de plaats waar U woont- vergeef en
geef wat nodig is.

Er zijn 7 gebedspunten of eigenlijk 1 punt.

a=1 e=5 i=9 m=13 q=17 u=21 y=25
b=2 f=6 j=10 n=14 r=18 v=22 2-26
c=3 g=7 k=11 o0=15 s=19 w=23
d=4  h=8 1=12  p=16 +=20 x=24

Breek de code en je weet wat dat ene punt is:
8-5-18-5 2-9-10 2-5-11-5-18-9-14-7 5-14

7-5-2-5-4 2-9-10 4-5 20-5-13-16-5-12 15-6

13-5-20 8-5-20 7-5-26-9-3-8-20

18-9-3-8-20-9-14-7 4-5 20-5-13-16-5-12,

12-21-9-19-20-5-18 5-14 7-5-5-6 23-1-20

14-15-4-9-7 9-19.

Als U luistert, zullen de Israélieten altijd eerbied voor U hebben
(1Kon. 8: 40). Dan zullen alle volken op aarde weten wie U bent
en eerbied voor U hebben en dan weten ze dat dit Uw tempel
is(1Kon. 8:43).





