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. Zoek de goede weg. Onderweg kom je letters tegen.
1De Here zei: Samen vormen ze een zin van 7 woorden.
Schrijf die woorden op de streep en je weet
wat Salomo hoorde.

2Toen dacht
Salomo:
ik doe wat

Dan zal ik doen wat ik beloofd heb
aan je vader David. Dan zal ik bij
de Israélieten wonen, en ik zal

altijd bij hen blijven.

3. Zal Salomo

altijd gehoorzaam
blijven?





