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Lees het verhaaltje.
Zocek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Salomo vroeg koning Chiram van Tyrus: 'U weet dat mijn vader David
geen tempel kon bouwen voor de Heer, want hij voerde oorlog. De
Heer heeft ervoor gezorgd dat er nu geen vijanden meer zijn. Hij
beloofde mijn vader: 'Jouw opvolger zal een huis voor mij bouwen.
Nu vraag ik u, koning Churam: Stuur een vakman naar mij toe.
Temand die gouden, zilveren, bronzen en ijzeren voorwerpen kan
maken, goed kan werken met wol, goed figuren kan uitsnijden en
vakmensen kan helpen die voor mij werken in Juda en Jeruzalem.
Stuur mij ook de beste bomen uit de Libanon-bergen. Tk weet dat uw
arbeiders goed bomen kunnen omhakken. Ik zal zelf ook arbeiders
sturen om hen te helpen. Tk zal uw arbeiders voor dat werk betalen!
Chiram antwoordde: 'Tk zal u net zo veel bomen geven als u wilt. Mijn
mannen zullen de bomen van de Libanon-bergen naar zee brengen.
Daar zal ik er vlotten van laten maken. Die gaan over zee tot waar u
ze wilt hebben. Daar zal ik de vlotten weer it elkaar laten halen.
Dan krijgt u de bomen.” Salomo stuurde 30.000 houthakkers,

70.000 dragers, 80.000 steenhouwers en 3300 leiders.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Oplossing: God wonen.





