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Koning David was oud geworden, en hij had het vaak koud.
Daarom legden zijn dienaren dekens over hem heen. Maar
David werd maar niet warm. Zijn dienaren zeiden tegen
hem: 'Koning, wij willen graag een jong meisje voor u zoeken.
Dan kan zij voor u zorgen. En ze kan bij u in bed liggen,
dicht tegen u aan. Dan wordt u wel warm. Toen zochten ze
overal in Israél naar een mooi meisje. Ze kozen Abisag. De
dienaren brachten haar bij de koning. Het meisje bracht de
koning eten en drinken, en ze verzorgde hem.

Zoek de verschillen.





