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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De engel van de Heer wilde de pest ook laten uitbreken in
Jeruzalem. Maar toen kreeg de Heer medelijden. Hij zei tegen de
engel: ‘Genoeg! Nu moet je stoppen.’ Op dat moment was de engel
bij het land van de Jebusiet Arauna. De engel had een zwaard in
zijn hand en wees daarmee naar Jeruzalem.

Toen David de engel van de Heer in de lucht zag, liet hij zich
voorover op de grond vallen. De leiders van het volk deden
hetzelfde. Ze hadden allemaal rouwkleren aan. David zei: 'Heer,
waarom straft u mijn volk? Zij hebben helemaal niets verkeerds
gedaan! Ik heb de opdracht gegeven om de sterke mannen te tellen
Alleen ik ben slecht geweest, alleen ik heb een fout gemaakt! Straf
alstublieft alleen mij en mijn familie, straf niet uw hele volk!'

Nog dezelfde dag kwam de profeet Gad bij David en zei: ‘6a naar
het land van Arauna en bouw daar een altaar voor de Heer. En
David deed wat de profeet Gad namens de Heer gezegd had.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een deel van een zin.
Het zijn 4 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.
David zei: 'Het volk heeft niets verkeerds gedaan.

Straf !





