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Toen zei David: 'Tk heb ontzettende dorst! Wie brengt mij water uit
de put bij de stadspoort van Betlehem?' Meteen gingen de drie
legerleiders op weg naar Betlehem. Ze waren heel dapper. Ze liepen
in het geheim door het kamp van de Filistijnen en haalden water uit
de put bij de poort. Maar toen ze dat bij David brachten, wilde hij
het niet meer drinken. In plaats daarvan goot hij het op de grond,
als of fer voor de Heer. En hij zei: 'Heer, ik wil dit water niet
drinken! Want de mannen die het voor mij gehaald hebben, deden
dat met gevaar voor hun eigen leven!' W0
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