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3 hoofdmannen komen bij David in de grot in de
bergen. In het dal is het Filistijnse leger. het
was heel gevaarlijk en toch deden ze dat!

David zucht : "Ik heb zo'n dorst, ik wou dat ik
wat water had." De drie mannen gaan door het
dal waar de Filistijnen zijn. Ze halen water uit
Bethlehem en brengen dat bij David. David
neemt er niefs van, want: zijn mannen wagen
hun leven voor hem en als hij dronk was het net
alsof hij hun bloed dronk.

Kun jij de weg naar de grot en weer terug

vinden? P\ -~





