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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Eén van de soldaten ging naar Joab en zei: Tk heb Absalom gezien!
Hij hangt in een boom!' 'Wat?' riep Joab. 'Heb je hem gezien?
Waarom heb je hem dan niet meteen gedood?'

Maar de soldaat zei: 'De koning heeft de legerleiders het bevel
gegeven om Absalom geen kwaad te doen. Dat hebben alle soldaten
gehoord. Daarom zal ik Absalom niet doden!'

Toen zei Joab: Tk ga niet op jou wachten, ik doe het zelf wel: En hij
ging naar Absalom toe, die nog levend in de boom hing. Hij pakte drie
speren en stak ze in Absaloms borst. Daarna kwamen er fien
knechten van Joab om Absalom heen staan. Zij sloegen Absalom
totdat hij dood was.

Toen blies Joab op de trompet. Dat was het teken om te stoppen met|
de strijd tegen het leger van Israél. Daarna maakten de knechten
Absalom los. Ze gooiden hem in een diepe kuil in het bos, en legden er
een grote berg stenen op. Intussen viuchtte het leger van Israél
weg. Ze gingen allemaal terug naar huis.
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen ze 3 woorden en een Bijbeltekst.

Lees die tekst fot en met vers 30. Dan weet waarom Joab boos was
op Absalom en hem niet direct dood stak.
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