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David kwam aan in Machandim. Absalom en het leger van Israél moesten
toen nog de Jordaan oversteken.

Daar brachten de heidenen Sobi, Machir en Barzillai hem efen. Zij
brachten voor David en zijn soldaten het volgende mee: verschillende
soorten graan, meel, bonen, linzen, honing, boter, kaas, schapen en
geiten. Ze brachten ook dekens mee, en schalen en borden. En ze zeiden:
'We brengen dit mee voor u en uw soldaten. Want jullie zullen in de
woestijn wel moe geworden zijn. En jullie zullen wel honger en dorst
gekregen hebben!
Zoek de verschillen.





