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Achitofel zei tegen Absalom: 'Ik stel het volgende voor. Ik kies
12.000 soldaten uit. Met hen ga ik vannacht achter koning David aan.
Dan wacht ik totdat hij heel moe is en geen kracht meer heeft. Op
dat moment zal ik hem plotseling aanvallen, zodat alle soldaten
schrikken en wegvluchten. Dan zal ik de koning doden.

Absalom en alle leiders van Israél vonden het een goed voorstel.
Maar Absalom wilde ook weten wat Chusai ervan vond. Hij riep hem
bij zich en vroeg: ‘'Wat vind jij van het voorstel van Achitofel?
Moeten we doen wat hij zegt of niet?>'

Op de plaatjes zie je Achitofel's plan. s Nerge,
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Vraagjes:

1. Vond Absalom dat een goed plan?
2. En wat zei Chusai van dit plan?
3. Welk plan werd uitgevoerd?





