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Toen zei Absalom tegen Achitofel: ‘Geef mij eens raad. Wat moet ik
doen?' Achitofel zei: 'Uw vader heeft toch vrouwen achtergelaten

om voor zijn paleis e zorgen?

Zo gebeurde het. Op het platte dak van het palzls
werd een tent neergezet voor Absalom. En daar
ging Absalom naar bed met de vrouwen van zijn

sttv vader. Heel Israél kon het zien.
De raad van Achitofel was in die tijd heel belangrijk. Niet alleen
voor David, maar ook voor Absalom. De mensen vonden Achitofels

woorden net zo belangrijk als woorden van God.
Hier gaat het woord van Nathan in verwulling dat hij als straf
over David heeft uitgesproken (25m 12:11-12).





