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Er liep een man naar David toe, die familie was van Saul.
heette Simi. Hij liep te vioeken en te schreeuwen. En hij begon
stenen te gooien naar David en zijn soldaten. Hij vioekte en
schreeuwde tegen David: 'Ga weg, vuile moordenaar!
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en maakt hij je zoon Absalom koning. Dat is je verdiende loon,
moordenaar!'

Toen werd Abisai, de zoon van Seruja, kwaad. Hij zei tegen David:
‘Hoe durft die waardeloze vent u zo it te scheldenl Koning, zal ik
naar hem foe gaan? Dan sla ik zijn kop erafl’ Maar David zei fegen
Abisai: 'Jij hebt hier niets mee te maken!
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En tegen de rest van de groep zei David:
‘Luister. Zelfs mijn eigen zoon wil me dood hebben.
4-1-14 22-5-18-23-1-3-8-20 9-11 14-9-5-20

4-1-20 4-5-26-5 13-1-14

22-18-9-5-14-4-5-12-9-10-11

9-19. Laat hem maar schelden, want de Heer wil het zo.
— Misschien krijgt de Heer medelijden met mij, en maakt
hij me later gelukkig.'





