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David verliet de top van de berg. Al snel kwam hij Siba tegen, de
dienaar van Mefiboset. Siba had van alles bij zich: tweehonderd
broden, honderd rozijnenkoeken, honderd verse vruchten en een zak
wijn. En hij had twee ezels meegenomen om al dat eten te dragen.
David vroeg: 'En waar is Mefiboset, de kleinzoon van je vroegere
meester Saul?' Siba antwoordde: ‘Mefiboset is in Jeruzalem gebleven.
Hij denkt dat de Israélieten hem vandaag koning zullen maken, omdat
hij de kleinzoon is van Saul.’

Toen zei David tegen Siba: 'Alle bezittingen van Mefiboset zijn
voortaan van jou,' En Siba zei: 'Mijn dank is groot, koning, want u bent
goed voor mij.’

Zoek de verschillen.





