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Daarna ging David de Olijfberg op. Hij huilde, hij had zijn
hoofd bedekt en hij liep op blote voeten. Ook iedereen die
bij hem was, had zijn hoofd bedekt en huilde. Toen kreeg
David het bericht dat Achitofel de kant van Absalom

gekozen had. Daarom riep hij:
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