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< TOGN VONden ze de lichamen van Saul en zijn zonen.De Filistijnen
hakten het hoofd van Saul af en pakten zijn wapens. Ze brachten de
wapens naar de tempel van hun godin Astarte. De lichamen van Saul en
Zijn zonen hingen ze op aan de stadsmuur van Bet-San. Boodschappers
vertelden het nieuws van de overwinning in alle fempels en aan het hele
Filistijnse volk.

Ook de inwoners van Jabes hoorden wat de Filistijnen met Saul
gedaan hadden. Ze wilden de lichamen van Saul en zijn zonen van de
stadsmuur af halen.

Daarom gingen alle sterke mannen van Jabes op weg. Ze namen de
lichamen van Saul en zijn zonen mee terug naar Jabes. Daar
verbrandden ze de lichamen. Ze begroeven de botten onder de grote
boom bij Jabes. Daarna vastten ze zeven dagen.....

Wijs de mannen van Jabes de weg naar de stadsmuur, waar Saul
en zijn zoons hangen. Onderweg kom je letters

Samen vormen ze 3 zinnen. Welke?
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