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Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

David en zijn soldaten kwamen ferug in Siklag. Tijdens hun
afwezigheid hadden de Amalekieten Siklag aangevallen en
veroverd. Daarna hadden ze de stad in brand gestoken. Ze hadden
alle vrouwen en kinderen uit de stad gevangen genomen. Maar ze
hadden niemand gedood. David en alle soldaten begonnen hard fe
huilen. Ze huilden tot ze niet meer konden.

Toen werden de soldaten woedend, omdat hun kinderen
meegenomen waren. Ze gaven David de schuld en wilden hem met
stenen doodgooien. Maar David bleef vertrouwen op de Heer.
David riep de priester Abjatar. David zei: Tk wil dat je
onderzoekt wat de wil van God is” Dat deed Abjatar. Toen vroeg
David de Heer om raad: 'Moet ik de Amalekieten achtervolgen?
Zal ik ze kunnen inhalen?' De Heer antwoordde: 'Ja, achtervolg
henl Je zult ze zeker inhalen, en dan zul je alle vrouwen en
kinderen redden.

Toen ging David samen met zijn zeshonderd soldaten op weg. Ze
kwamen bij de rivier de Besor. Daar bleven tweehonderd soldaten
achter. Die gingen niet verder mee, want ze waren te moe om de
rivier over te steken. David ging verder met vierhonderd soldaten.
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