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<cvuereAchis riep David. Hij zei tegen hem: Tk weet zeker dat
Jij een eerlijke man bent. Want ik heb nooit gemerkt dat je iets
verkeerds deed. En ik ben blij dat je bij mijn leger wilt horen.
Maar de Filistijnse stadsbestuurders vertrouwen je niet. Ga
daarom rustig terug naar je huis in Siklag. En doe geen dingen
die de bestuurders verkeerd vinden!

Maar David zei: 'Wat heb ik verkeerd gedaan? U hebt toch
nooit gemerkt dat ik iets verkeerds deed? Koning, waarom mag
ik niet vechten tegen uw vijanden?' Achis antwoordde: Tk
vertrouw je helemaal, alsof God je gestuurd heeft. Morgen
moeten jullie weggaan.'.......

David doet alsof hij graag mee zou willen gaan. Hij doet alsof
hij verontwaardigd is dat hij niet mee mag gaan om te strijden
tegen de vijanden van "mijn heer, de koning". Hij noemt Israél
de vijand en Achis zijn heer. Hij blijft tot het einde toe liegen.
Als hij Pinokkio was geweest zou zijn neus wel een paar meter
langer zijn gegroeid.

Zoek de verschillen.





