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Toen verzamelde Abigail snel tweehonderd broden, twee zakken wijn en het viees
van vijf schapen. Ook nam ze vijf zakken geroosterd graan, honderd
rozijnenkoeken en tweehonderd vijgenkoeken. Ze legde al die spullen op een paar
[5-2-1 Geef dit eten alstublieft aan de soldaten. Vergeef het mij als ik
iets verkeerds gedaan heb. U vecht voor de Heer. Daarom zal er in uw familie altijd
een koning zijn. Ik weet zeker dat de Heer daarvoor zal zorgen. Maar dan mag u
nooit iets verkeerds doen. De Heer, uw God, zal u beschermen. Maar de Heer zal uw
vijanden niet beschermen. Het zal slecht met hen aflopen. Net zoals het slecht zal
aflopen met Nabal............. a Veng
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