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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

David vluchtte naar de priester Achimelech. De priester werd
bang toen hij zag dat David alleen was. Maar David zei: ‘De koning
heeft mij een geheime opdracht gegeven!

David vroeg aan de priester: 'Hebt u hier iets te eten? Geef me vijf
broden, of iets anders wat u hebt. De priester zei: 'Tk heb hier geen
gewoon brood. Er zijn alleen maar offerbroden.Toen gaf de
priester de offerbroden aan David. Daarna vroeg David aan de
priester: 'Hebt u hier ook een wapen? Want ik had geen tijd om
mijn eigen wapens te pakken. De koning had haast met zijn
opdracht! De priester antwoordde: 'U hebt Goliat verslagen in het
Eikendal. Zijn zwaard is hier. Het ligt onder een doek bij de
priestermantel. Als u wilt, kunt u dat zwaard meenemen. En David
zei: 'Geef het mij, want een beter zwaard is er niet!
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen ze 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Het is verkeerd dat hij liegt tfegen Abimelech. Zo lijkt het alsof
Abimelech voor David kiest en, .
Het resultaat is dat de hele familie van Achimelech wordt uitgeroeid.





