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Wie zei dit: David, Goliat, de broers, vader, of Saul?
Schrijf onder de zin op wie dit zei.
‘Kies een man. Als hij mij verslaat zullen wij jullie knechten zijn.*

‘Neem voor je broers brood en kaas mee. Breng dat naar de
legerplaats!

‘Wie is die Filistijn die God uitlacht?'

‘Waarom ben jij eigenlijk gekomen? Zeker om de strijd fe zien."

‘Je zult met deze Filistijn niet kunnen strijden, want hij is een
krijgsman van zijn jeugd af aan en jij bent nog maar jong.*

‘De Here die mij gered heeft uit de klauwen van een leeuw of beer]
zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn.

‘Tk kan hierin niet lopen!

‘Ben ik een hond dat je op mij afkomt met een stok? *

‘Tk kom naar je toe in de naam van God.

‘Ault

‘Hoeral'

‘Help!'

'Wie met deze reus durft te vechten mag met de prinses trouwen.





