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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Eén van de zonen van Isai was Eliab. Toen Samuel hem zag,
dach? ij: Dit is de man die de Heer uitgekozen heeft. Maar de Heer
zei tegen Samuel: ‘Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet

uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken
mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van

binnen is!

Toen riep Isdi zijn zoon Abinadab. Maar Samuel zei: 'De Heer heeft
hem ook niet uitgekozen. Toen stelde Isdi zijn zoon Samma aan
Samuel voor. En weer zei Samuel: 'De Heer heeft hem ook niet
uitgekozen! Zo stelde Isdi zeven zonen aan Samuel voor.

Samuel zei tegen Isdi: 'Heb je nog meer zonen?' En Isdi zei: ‘Ja, mijn
Jjongste zoon, David. Hij past op de schapen en de geiten.” Toen zei
Samuel tegen Isdi: 'Laat hem dan hier komen!

TIsdi liet zijn zoon David komen. David was een knappe jongen met

rood haar en mooie ogen. Toen zei de Heer tegen Samuel: 'Dit is
degene die ik uitgekozen heb om koning te zijn. Toen nam Samuel een|
kruikje met olie. Hij goot de olie over het hoofd van David. Vanaf dat
moment was de geest van de Heer in David.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 6 woorden.
Schr‘qf die woorden op de streep.
...maar Ik let erop





