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De Heer zei tegen Samuel: 'Je weet wat ik besloten heb: Saul
mag niet langer koning van Israél zijn. Jij hoeft dus geen
verdriet meer over hem te hebben. Ik stuur je naar Betlehem,
daar wonen Isdi en zijn zonen.
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Maar Samuel zei: 'Dat kan ik foch niet zomaar doen? Als Saul
dat hoort, zal hij mij vermoorden. Toen zei de Heer: 'Zeg dat je
een offer aan mij moet brengen. En neem daarvoor een jonge

koe mee. Nodig ook Isdi uit voor dat offer. Dan zal ik je laten
weten wie ik uitgekozen heb om koning te zijn.





