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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Daarna zei Samuel: 'Breng Agag, de koning van de Amalekieten, hier.
Agag werd gebracht. Zijn handen waren vastgebonden. Agag vroeg:
'Tk hoef zeker niet meer bang te zijn dat ik gedood word?> Maar
Samuel zei: 'Jij hebt er met jouw zwaard voor gezorgd dat heel veel
moeders hun kinderen verloren. Nu zal ook jouw moeder haar kind
verliezen. En Samuel hakte het hoofd van Agag af bij het altaar van
de Heer in Gilgal.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een zin van 7 woorden. Welke?





