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........... Samuel wilde zich omkeren om weg te gaan. Maar Saul pakte
Samuel bij zijn mantel, en toen scheurde daar een stuk vanaf.
Toen zei Samuel: 'Vandaag scheurt de Heer jou los van Israél.

Jij zult geen koning meer zijn. De Heer zal iemand anders koning
maken. Iemand die beter is dan jij. Je weet toch dat de God van
Israél niet van gedachten verandert, zoals mensen doen?

Hij houdt zich aan zijn besluit.'......... asNerg,
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