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Doollhed

Samuel ging naar Saul. Hij hoorde dat Saul op de berg Karmel een
monument voor zichzelf(lll) gebouwd had. Toen Samuel bij Saul
kwam, zei Saul tegen hem: 'Samuel, ik hoop dat de Heer u gelukkig
maakt. Ik heb gedaan wat de Heer mij vroeg.

Maar Samuel zei: 'Hoe kan het dan dat ik geluiden van dieren hoor?'
Breng Samuel bij Saul en schrijf de letters die je tegenkomt op
de streep. Samen vormen ze het antwoord dat Saul gaf.

Saul antwoordde:

Saul loog en gaf de soldaten de schuld. Niet de soldaten, maar
hijzelf vond het jammer om de beste dieren te doden.





