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...Een paar soldaten vertelden dat aan Saul. Saul zei: 'Wat ze
doen is verkeerd. Rol een grote steen hierheen. Ga dan langs
alle soldaten. Zeg tegen iedereen dat ze met de dieren
hierheen moeten komen. Dan kunnen ze de dieren slachten op
de steen. En dan kunnen ze vlees eten als het bloed eruit is.
Dan eten ze geen vlees met bloed, want dat heeft de Heer
verboden.'..... q =
Breng de dieren bij Saul om te
offeren. Onderweg kom je letters
tegen. Samen vormen ze een zin.‘

Schrijf die zin op de streep.

Wat is hij schijnheilig. Vroeger vond hij het niet zo belangrijk om
naar God te luisteren en nu ineens wel.





