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Lees het verhaaltje.

Alleen er is 1 probleem: ik kan niet goed lezen wat Saul tegen
de priester zegt. Jij wel? Schrijf op de streep wat Saul zegt.
De soldaten van Saul die het kamp bij Gibea in Benjamin bewaakten,
zagen wat er in het Filistijnse kamp gebeurde. Ze zagen dat iedereen
door elkaar heen rende.

Saul wilde weten wie van zijn soldaten er weg was gegaan. Hij gaf de
opdracht om dat uit te zoeken. Toen ontdekten ze dat Jonatan en
zijn knecht weg waren. Saul riep de priester en zei tegen hem:

‘ensnd sb spilisn tzi nov bod vsin.

Intussen werd het steeds onrustiger in het kamp van de Filistijnen.
Dat merkte Saul ferwijl hij nog met de priester sprak. Daarom zei
Saul tegen de priester:

‘tpoJ sb spilisr tziN nopm nopte.

Saul riep al zijn soldaten bij elkaar.
Ze gingen op weg om te vechten.
Maak de volgende zin af: Ik vind dat Saul God raar behandelt, /
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