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Lees het verhaaltje.
Zocek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Samuel zei: Luister naar alle goede dingen die God gedaan heeft
voor jullie en jullie voorouders: Hij heeft jullie voorouders uit
Egypte bevrijd. Maar zij dachten niet meer aan de Heer. Daarom
zorgde de Heer ervoor dat vreemde volken oorlog voerden tegen
TIsraél. Elke keer vroegen jullie voorouders de Heer om hulp. Ze
zeiden dan tegen hem: 'Heer, wij hebben verkeerde dingen gedaan,
want we hebben geen rekening meer gehouden met u. We vereerden
de afgoden Badl en Astarte. Heer, red ons van onze vijanden. Dan
zullen wij frouw zijn aan u. Daarom bevrijdde de Heer jullie van al
Jje vijanden, en jullie konden in vrede wonen.

Maar toen zagen jullie dat koning Nachas van de Ammonieten met
een leger naar jullie toe kwam. En jullie zeiden dat jullie zelf ook
een koning wilden. Maar de Heer, jullie God, was toch jullie koning?
Kijk, Saul is de koning die jullie gekozen hebben. Jullie hebben om
een koning gevraagd. En de Heer heeft Saul als koning aan jullie

gegeven.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 3 woorden.
Maak daarmee de volgende zin af:
God





