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Saul en het volk waren nog in Gilgal.

Daar hield Samuel zijn afscheidstoespraak:

Samuel zei tegen het volk van Israél: Tk heb naar jullie geluisterd en
ik heb gedaan wat jullie vroegen. Ik heb jullie een koning gegeven.
Kijk, dit is de koning die vanaf dit moment jullie leider zal zijn.

Tk ben al mijn hele leven jullie leider geweest. Maar nu ben ik oud
geworden. Nu wil ik jullie iets vragen. Heb ik ooit een stier of een ezel
van jullie gestolen? Heb ik ooit misbruik van jullie gemaakt? Of heb ik
ooit iemand van jullie mishandeld? Heb ik me ooit laten omkopen om
een oneerlijke beslissing te nemen? Als ik ooit zoiets gedaan heb, dan
zal ik het allemaal goedmaken.

Maar het volk zei: 'U hebt nooit misbruik van ons gemaakt. En u hebt
ons nooit mishandeld of iets van ons gestolen. En Samuel zei: '‘Nu
weten de Heer en de koning wat jullie vandaag gezegd hebben.'

En het volk zei: 'Dat is waarl' '?“ verp
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