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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden op in de woordzoeker.

Samuel liet het hele volk naar de tabernakel komen. Hij zei: ‘Dit zegt
de Heer: Tk heb jullie uit Egypte bevrijd. Ik heb jullie gered van de
Egyptenaren en van alle andere vijanden. Ik heb jullie altijd gered uit
rampen en moeilijkheden. Maar nu willen jullie mij niet meer
gehoorzamen, en jullie vragen om een koning! Goed, kom dan maar met
alle stammen en families voor mijn altaar staan.”

Toen werd er geloot. De Heer wees Saul aan. De Israélieten gingen
Saul zoeken, maar ze konden hem niet vinden. Ze vroegen aan God: ‘Is
Saul wel hierheen gekomen?' De Heer zei: 'Hij heeft zich verstopt
tussen jullie spullen. Toen renden de mensen naar Saul toe en ze
namen hem mee. Hij ging midden tussen het volk staan. Hij was veel
langer dan de rest.

Samuel zei tegen het volk: ‘Zien jullie wie de Heer gekozen heeft als
koning? Er is in heel Israél niemand zoals hij. En iedereen begon te
Juichen en riep: 'Leve de koning!'

Toen vertelde Samuel nog eens aan het volk welke rechten een koning
heeft. En hij schreef het allemaal op in een boek.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 4 woorden.
Maak daarmee de volgende zin af:
Jullie willen





