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De langste man heet Saul. Saul en zijn knecht
zoeken hun ezelinnen. De ezelinnen zijn nergens
te zien. Dan zegt de knecht: "Laten we Samuél
vragen of hij weet waar de ezelinnen zijn."
Wat is de goede weg naar de stad waar





