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Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Toen Samuel oud geworden was, maakte hij zijn zonen richter. Dat
vind God niet goed, want Hij alleen kiest de richters uit. Samuel's
zonen dachten alleen aan zichzelf en kregen geld om oneerlijk recht
te spreken.

Daarom gingen de belangrijkste mannen van het volk naar Samuel. Ze
zeiden fegen hem: 'Samuel, u bent oud geworden, en uw zonen leven
niet zoals u. Dus we willen dat u voor ons een koning uitkiest. Die
koning kan dan over ons regeren. Zo gaat dat ook bij andere volken.’
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Er blijven nog letfers over.

samen vormen ze 3 woorden.

Maak daarmee de volgende zin af:

Het volk van God wilde '

En dat wilde 6od dus niet. Waarom niet?,





