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Na het eten stond Hanna op om in
de tempel te gaan bidden. Ze was
erg verdrietig, en ze huilde toen ze
begon te bidden. Ze bad: ‘Machtige
Heer, ziet u hoe moeilijk ik het
heb? Vergeet mij niet, maar denk
aan mij. Geef mij alstublieft een
zoon. Dan beloof ik dat ik hem aan
u ferug zal geven. Hij zal u zijn
leven lang dienen. Als teken
daarvan zal zijn haar nooit geknipt
worden.





